
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help, wat 
een droom! 

 
 
 

DE VOLGENDE DAG OP HET 

SCHOOLPLEIN 

 
Ik had een vreselijke droom! Ik 
werd achtervolgd door een 

Wat is er Wanda? Je kijkt slaperig. 
Je lijkt wel een zombie! 

monster-tandarts! En 
vandaag moet ik echt naar 
de tandarts! 

Welke schaduw is 
van het monster? 
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Kom op! Vorige week ben ik ook 
nog geweest. Zo erg is het niet! 

Kan jij dan niet in mijn plaats 
gaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En als hij 
er dan achter 
komt dat jij 
het niet bent? 

 

 
Oké, ik 
ga, maar 
alleen als 
Fiamma mee 
gaat om mijn hand 
vast te houden! 

 
 
 

 

De volgende dag gaat 
Wanda naar de tandarts met 

haar mama en Fiamma. 
 

 
Wanda is haar bril verloren. 
Help haar om die terug te 

vinden. 

 

Hallo Wanda, 
hoe gaat het? 

 

Hij lijkt niet op 
een monster! 

Ik ben gekomen, 
maar Fiamma moet mijn hand 

vasthouden, en je mag me geen pijn 
doen, en..en.. 
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Ja, ja, is goed! Open 
goed je mond en als ik 
je pijn doe, steek je je 

hand op. 

Waarom? Doet het minder 
pijn als je je hand opsteekt? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Waar gebruik je deze voor? 
 
 
 
 

 
Dat is om 

alle tanden 
goed te 

kunnen zien. 

Maar doe je met 
dat ding geen pijn? 

 

Nee, die is nodig om de 
tanden schoon te maken. 

 
 

 

Kras 
Kras 
Kras 

 
 
 
 
 
 

 

Kras 
Kras 
Kras 

 

Alleen twee 
tanden zijn 
hetzelfde. 
Vind ze! 
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Heb ik je pijn gedaan? Dat is niet 
mogelijk. Ik deed nu niets. 

Goed, voor vandaag zijn we klaar. 
We zien elkaar weer volgende 

week dinsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nee, jij was het niet. Het was 
Fiamma. Ze heeft mijn arm fijn 

geknepen! 

DE VOLGENDE DAG IN HET PARK 
 
 

Hoe was het bij de tandarts? 
Heeft hij je pijn gedaan? 

Pff... 
Gelukkig. Ik kon 

niet meer! 
 

Nee, alleen een beetje 
aan mijn arm. 

De tandarts!?!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee, Fiamma.. ze heeft hem 
een beetje fijn geknepen. 

 

Maar....uiteindelijk.....wie van 
de twee was het meest bang? 

 
 
 

Vind dit 
stukje op 

deze 
bladzijde. 
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