Wil je leven voor iets groots?

Zoek je naar meer dan de dagelijkse sleur?

Ben je wel eens ontevreden als je in de spiegel kijkt?
In het evangelie staat een zin die je aan het denken
kan zetten:

Deze zin is zo belangrijk dat die de wordt genoemd.
Bij alle religies is deze zin bekend omdat hij staat geschreven in het
hart van ieder mens!

Laten we iedereen die we ontmoeten
volgens de benaderen.
ledereen: sympathiek of onsympathiek,
jong of oud, vriend of vijand.

We verplaatsen ons in zijn situatie. We
behandelen hem zoals wij zouden
willen dat hij ons behandelt.

Luister naar de stem van je hart. Die zal je ieder moment
ingeven wat je kunt doen. Heeft hij honger? Ik heb honger en ik
geef hem te eten. Is zij bedroefd? Ik ben bedroefd. Ik probeer
haar op te beuren en haar lijden te delen.

Zeker, z0 te leven gaat niet vanzelf. Het vereist
een nieuwe manier van denken. Soms is het even
te moeilijk en wil je alles opgeven. Maar houd
moed.

Je staat er niet alléén voor. Samen hebben we de
kracht om steeds opnieuw te beginnen.

Met deze haal je het beste uit
jezelf en vind je het geluk dat je zoekt. Zo zullen
we een licht in de wereld ontsteken dat als een
lopend vuurtje verder zal gaan.




