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DE VIER VRIENDEN ZIJN IN HET PARK 
EN MAKEN EEN POSTER 

 

Wat fijn! 
Morgen komt onze 
nieuwe klasgenoot. 

Zal ze blij zijn met onze poster? 

 
Natuurlijk! 
Het wordt 
prachtig! 

 
 
 

 
Wat schrijven 

we erop? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vind dit stukje op 

deze bladzijde. 

 

 

We schrijven: 
WELKOM 

Wij zullen dikke... 
 
 
 

 
Sorry. Mag ik wat 

vragen? Weten jullie 
waar de 

prullenbak is? 

 
Ja hoor! Die 
is achter jou! 

 
 
 
 

 
Bedankt. 

Kom maar, 
ik loop met 

je mee. 

 
 
 

 

Zal 
die nieuwe 

klasgenoot aardig zijn? 
 

Misschien is hij wel 
een beetje verdrietig 

omdat hij zijn vrienden 
heeft moeten 
achterlaten. 

 

Waarom 
verdrietig? 
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Zou jij niet verdrietig zijn als je zou 
moeten verhuizen en al je vrienden 

zou moeten achterlaten? 
 
 
 
 
 
 

 
Neeee! Ik zou juist blij zijn! 

Nieuw leven, 
nieuwe vrienden! 

Oh ja? 
Hier! Ik zal je hebben! 

Dan leer je er 
hopelijk iets van! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hé! 

 

Ha, ha! 
Wat zie je er grappig uit! 
Je lijkt wel een indiaan! 

Ja, ja! 
“Zittende stier”! 

Ha, ha! 

 

Sorry. 
Weten jullie waar hier 

een waterkraan is? 

Ga jij met hem mee, Flip? 
Misschien heb jij die 

ook nodig? 
Ha,ha.. 

 

 

Eh! 
“Zittende stier”, 

Wat flauw! 

 
 

 
Grappig hoor! 

 
 

Het was een 
grapje van je 

daar net , 
niet waar? 

 

Natuurlijk! 
Ik maak altijd 

grapjes. 
Ik zou helemaal 

niet zonder mijn 
vrienden kunnen. 

Daag! 
Ik ga weer 

terug. 

 
 
 
 

 
Die jongen blijft dingen 
vragen die je heel goed 

kunt zien? 

Misschien wil 
hij alleen 

maar 
vriendschap 

sluiten? 

 

Hallo. 
Hoe heet jij? 

 
 

 

 

vind je op 
deze 

bladzijde? 

Hoeveel 
bloemen zoals 

deze 
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Ik heet Sammy. 

Wat zijn jullie aan 
het doen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vind deze insecten 
op deze bladzijde. 

In de klas van 
Wanda en Flip 
komt een nieuw 
klasgenootje. 

 
We willen voor hem 
een “welkom” poster 

maken. 
 

Help je mee? 
 

 
Leuk! 

Ik heb een pen 
in mijn rugzak. 

 

Nee, nee, 
neem deze stiften maar. 

We maken iets 
met veel kleur. 

 

Kun je mij de groene 
stift geven? 

 
 
 

 

Ik vul deze 
letters met 

geel! 

 

Hier! 
Vangen! 

Wat een leuk idee! 
Ik ga ook een 
pootje helpen. 

 
 
 
 

 

DAN IS HET TIJD OM NAAR HUIS TE GAAN. 
 

 

Dag! 
Daag!  

 

Doeg! 

Dag, 
dag! 

 
 
 
 

 

Wauw! 
Je bent 

hartstikke goed! 

Dank je! 

 

Doei! 
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DE VOLGENDE DAG IN DE KLAS VAN WANDA EN FLIP. 
 

Goedemorgen allemaal! 
Jullie nieuwe klasgenoot is 
gekomen. Zullen we hem 

binnen laten komen? 

 
Jaaaaaaaaaaa!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maar, dat is hij! 
 

Dat is onze 
Sammy! 

 
 
 
 

Hier is hij dan. 
Hij heet 
Sammy! 

 
 
 
 

Deze poster was dus voor 
mij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dit heb ik 

gekleurd! 

Wij zijn al dikke 
vrienden! 

En waar zijn 
de worstjes 
om het te 
vieren? 

Welke schaduw is van 
de drie kinderen? 
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