
 

 

In het verre oosten leefde een oude keizer. Omdat 

hij geen nakomelingen had, riep hij alle kinderen 

van de adellijke families bij zich en gaf aan ieder 

een zaadje met de woorden: "Ik vertrouw jullie 

een heel speciaal zaadje toe. Diegene die er 

vandaag over een jaar de mooiste bloem uit heeft 

laten groeien, zal mijn opvolger worden." 

 

 

De kinderen gingen naar huis om hun zaadjes 

te planten. Eén van hen heette Jian. Ook hij 

gaf zijn bloempotje geduldig water en 

verwachtte dat het zaadje zou ontkiemen. Hij 

probeerde het op allerlei manieren, wachtte, 

maar er gebeurde niets: het zaadje kwam niet 

uit. Zijn vriendjes daarentegen vertelden 

elkaar trots hoe hun planten groeiden en vol 

bloemen zaten, 

 

Naarmate de tijd voorbij ging, werd Jian 

triester. Toch bleef hij zijn zaadje met veel 

geduld verzorgen. Dagen, weken, maanden 

gingen voorbij. Na een jaar was er in het 

bloempotje van Jian niets te zien, terwijl de 

andere kinderen planten hadden om jaloers 

op te zijn. Jian was zó verdrietig dat hij zijn 

lege bloempot niet aan de keizer wilde laten 

zien. Maar zijn ouders raadden hem aan: 

"Nooit liegen. Je hebt je best gedaan. Ga het toch maar laten zien."  

 

 



 
 

Alle kinderen brachten de mooiste planten naar de keizer, maar hij keurde  

ze bijna geen blik waardig. Jian stond achteraan in de rij en beefde van  

angst dat hij een lege bloempot moest tonen.  

 

Maar toen de keizer zag dat hij niet eens een klein plantje had, begon hij  

te glimlachen en zei: "Jij zult de nieuwe keizer zijn!" Jian kon zijn oren niet 

 geloven. "Maar waarom? De bloemen van de andere kinderen zijn  

prachtig, terwijl de mijne niet eens is uitgekomen." De keizer antwoordde: 

"Je hebt gelijk. Maar de zaadjes die ik jullie heb gegeven waren gekookt  

en kónden dus niet ontkiemen. De andere kinderen zijn oneerlijk geweest  

en hebben een ander zaad gebruikt. Jij bent de enige die geduldig en  

eerlijk is geweest. Je hebt geprobeerd het beste te maken van het  

zaad dat ik je heb toevertrouwd. Daarom ben je de enige die geschikt is  

om na mijn dood het keizerrijk over te nemen." 
 
 
 


